Clelelialals

als zelfportret

Aan de hand van godinnen uit de Griekse mythologie kunnen wij verbazingwekkend veel ontdekken over onze

eigen drijfveren en valkuilen. Voelt u zich het meest verwant met de koele stratege Athena of kunt u wel wat op-

steken van de wulpse Aphrodite? Hoe antieke godinnen in ons voortleven en tot leven kunnen worden gewekt.

Wat zou het verhaal over de onschuldige Perse-
phone,die door een scheur in de aarde de onder-
wereld werd ingezogen, ons nu nog te vertellen
moeten hebben? En hoe zou Athena, de Griekse
godin van de wijsheid, geboren uit het hoofd
van Zeus, in hemelsnaam kunnen helpen een
overvolle agenda weg te werken? Actrice Elvira
Out en flamencodocent Janine Keizer geven een
persoonlijke-ontwikkelingstraining waarin zij
vrouwen in contact brengen met hun godde-
lijke evenbeelden. Janine: “We hebben nog geen
vrouw ontmoet die zich niet in één of meerdere
godinnen herkende, of die met een dilemma
zat dat niet in de mythologische verhalen zit
besloten. Hoe meer je ervan weet hoe meer je
ziet hoe dicht de levensverhalen van de godin-
nen bij je eigen biografie komen. In hun work-
shop gaat het Elvira en Janine er vooral om
vrouwen de verschillende godinnen in zichzelf
te laten ervaren.“Het zijn een soort oerkrachten
die door de verhalen meer gezicht krijgen en
daardoor herkenning opleveren. Als je een be-
paalde kijk hebt op jezelf op of de wereld en je
hoort dat terug in een verhaal, dan prikkelt dat
de verbeelding en versterkt het je vermogen er-
naar te handelen.”

Archetypische vrouwbeelden

Elvira en Janine baseren hun training op het
boek van de Japans-Amerikaanse Jean Shinoda
Bolen, Godinnen in elke vrouw. Daarin combi-
neert zij de archetypes uit de psychologie van
Jung met de Griekse godinnen. Dit boek, dat de
wereld veroverde als ‘nieuwe psychologie voor
de vrouw’is inmiddels een klassieker. Maar zijn
het niet wat al te simpele vrouwbeelden -
moeder, maagd, hoer, minnares - en zijn het

juist niet dit soort stereotypes die vrouwen
eeuwenlang in een bepaalde rol hebben ge-
duwd? Nee, vinden beiden. Terwijl het bij ste-
reotypes gaat om uiterlijkheden, waar iemand
alleen als je opperviakkig kijkt in past, geven
de godinnen inzicht in archetypische beelden,

-innerlijke krachten die op subtiele wijze in ie-

dereen huizen. Elvira: “Het is bovendien geen
1-op-1 relatie, 1 vrouw = 1 godin. ledereen heeft
alles in zich, maar bij de een domineert een an-
dere godin dan bij een ander. Ik herken mezelf
bijvoorbeeld vooral in Artemis. Zij is doelge-
richt en daadkrachtig, maar ook ongeduldig.
Om wat losser te worden kan ik een voorbeeld
nemen aan Aphrodite die in het nu leeft, of
Persephone die heel ontvankelijk is. Ik merk
ook dat ik sinds ik moeder ben, veel geduldiger
ben, alsof de krachten van de moedergodin
Demeter in mij zijn losgebroken.”

Je kunt dus leren van rollen te ruilen, maar tot
op grote hoogte gaat dat ook vanzelf. Zo wisselt
de invloed van godinnen vaak per levensfase
(een Persephone zijn we in onze jeugd allemaal
wel een beetje geweest en in de overgang komt
vaak de wijze Hestia in ons naar boven); per
maand (hormonen kunnen bijvoorbeeld zorgen
voor een strijd tussen onafhankelijkheid en het

verlangen naar een kind) en zelfs per dag (op je -

werk een zakelijke Athena en thuis een harts-
tochtelijk jaloerse Hera).

Om intens lief te hebben, zinvol te werken,
sensueel én creatief te zijn, moeten we zowel
de kwetsbare, maagdelijke of transformerende
godinnen in onszelf de ruimte geven. Doe de
volgende test en zie of je aan de hand van de
portretten van de verschillende godinnen zelf
in de spiegel kunt kijken...
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