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Aphrodite in een baljurk

Dagmar van der Neut zoekt de godin in zichzelf

EEN GODIN? IN MI? Ik vind het wel ecen aan-
trekkelijke gedachte. Zeker als ik hoor dat re-
dacteuren vaak veel hebben van Aphrodite, de
godin van de liefde. De training van vandaag is
gebaseerd op zeven Grickse godinnen, vrouwe-
lijke archetypen met elk hun karakteristicke
talenten en valkuilen. We kunnen iets leren van
de godin dic het meest op ons lijkt, en ons laten
inspireren door degenen waar we juist nicts mee
hebben. In het dagelijks leven kunnen we ze inzet-
ten door ons in een lastige situatie af te vragen:
“Welke godin zou dit het beste aanpakken?”
Trainster Elvira Out is van oorsprong actrice,
evenals de andere trainers. En dat is te merken.
De dag begint met een wervelende voorstelling
van de zeven godinnen: Athena, Artemis, Hestia,
Hera, Persephone, Demeter en Aphrodite. Athe-
na, de harde, zakelijke vrouw, steekt zich in pak
en vindt dit *vrouwengedoe® maar niets; de spi-
rituele Hestia brandr een wierookje, en moeder-
godin Demeter ziet overal in de zaal mensen die
haar zorg nodig hebben. Ik herken in cerste
instantie inderdaad het meest in de creatieve
Aphrodite, die erg gesteld is op haar vrijheid en
volop van het leven — en vooral mannen - geniet.
Al kan dirt aspect de laatste tijd beter in mijn
geval, Maar het leven is wel saai zonder liefde,
vind ik, en dat zou Aphrodite van harte beamen.

NA DE VOORSTELLING mogen we dric workshops
kiezen. De eerste ronde kies ik voor Persephone,
een war onnozel ogend kindvrouwtje dat ‘alles
leuk’ vindt. Ik vind haar irritant, maar heb het

gen zonder oordelen blijke mocilijk. Tk ben me
bewust van je wenkbrauwen,’ zegt mijn partner,
“0 jee, vast vergeten te epileren,’ denk ik mereen.
We geven elkaar welgemeende complimenten
en denkbeeldige cadeaus, cefenen vertrouwen
door ons met gesloten ogen door de ruimrte e
laten voeren, en leren op de gekste voorstellen
volmondig ‘JA!" te zeggen. Ik voel me na afloop
nog geen godin, maar wel vrolijk. Leven zonder
voorbehoud gecft in elk geval encrgic.

In de rweede ronde kies ik voor Hera, de godin
van de trouw en volledige overgave aan haar
echtgenoot. Een echte stand by your man-vrouw
ben ik niet. Ik verlang wel naar overgave, maar
hecht ook aan mijn onafhankelijkheid. We gaan
in groepies cen licfdesverhaal verzinnen, en
moeten dat vitbeelden in een collage. Ik scheur
verwoed uit damesbladen, en lijm dromerige
blikken en teksten als ‘ware liefde” en “kan het
iedereen overkomen?® op mijn vel. Ik voel me
weer even een kleurer, maar een godin? Nee.

DE LAATSTE WORKSHOP is mijn favoriete godin:
Aphrodite. Aan de wand hangen verkleedkleren.
Hocra, daar ben ik dol op. “Kies het kledingstuk
dar je als meisje van zeven het mooist had ge-
vonden,’ zegt Elvira Out. Tk kies een baljurk.
Een prinsesje zijn, machtig mooi vond ik dat. Tk
moet als een onschuldig prinsesje iemand uit de
groep vertellen dat ze zulke mooie blauwe ogen
heeft. War gebeurt er in dic rol met mijn lichaams-
houding, mijn stem? Daarna doen we nog een
toneeloefening met analyse achteraf. Als ik in

gevoel dat ik wel wae van haar genheid
en luchtigheid zou kunnen lesen, We beginnen
door de ruimte te lopen, open en vol verwonde-
ring over alles - van de vensterbank tot het
draadje aan het plafond. Dan moeten we iemand
uit de groep zonder oordeel vertellen wat ons
aan de ander opvalt. Lastig. En ook het ontvan-

Ik scheur verwoed uit damesbladen, en plak teksten als
‘ware liefde’ en ‘kan het iedereen overkomen? op een

vel papier
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cen fout boyhemd en leren rok roep dar ik
niet van knakworsten hou, vraag ik me toch
even af waar de godin van de liefde nou toch
blijft. Maar misschien vergis ik me. ‘Aphrodite
is zich bewust van haar lichaamstaal,” legt Elvira
Out uit. ‘En ze durft daarmee te spelen.’

Da lijkt de kern van deze dag te zijn: spelen.
En dat is hartstikke leuk, maar tijd voor reflectic
is er nauwelijks. ‘Deze dag is eerder een kennisma-
king met de godinnen dan cen dag voor persoon-
lijke ontwikkeling,’ legt Elvira Out uit. Wie
zichzelf aan de hand van de godinnen intensief
onder de loep wil nemen, kan zich misschien
beter inschrijven voor de driedaagse training. B



